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D e ontstellende moorden in
Parijs hebben veel pennen
en mensen in beweging

gezet. Een van de slachtoffers is de
42-jarige wijkagent Ahmed Marabet.
Getrouwd, geen kinderen, en mos-
lim. Hij had kunnen vluchten, maar
sprong uit de achteruitrijdende
politieauto, ging erop af en is even
later koelbloedig vermoord door de
beide broers.

In alle ellende vind ik dit een
teken van hoop. Een moslim die zijn
leven geeft om een naar en cynisch
blad als Charlie Hebdo te bescher-
men. De moslims horen er bij in
onze samenleving. Dat is een gege-

ven. In Joure en Bartlehiem heb je
dan gemakkelijk praten. De proble-
men zitten in de steden, de grote en
de kleine. De tijd van etnische zui-
veringen, zoals in het voormalig
Joegoslavië, is voorbij. We hebben
ook gezien welke vreselijke gevol-
gen dat heeft gehad. Maar de ver-
schillen zijn in onze maatschappij
op scherp gezet. Onaangename
reacties op vrouwen met hoofd-
doekjes zijn daarvan een voorbeeld.

De roep om meer veiligheid is
terecht. De Fransen sturen niet voor
niets 10.000 militairen de straat op.
Het is in ons land een grof schan-
daal dat 75 jaar na de grootste mas-

samoord uit de mensheid Joden in
de westerse samenleving weer (of
nog?) vrezen voor hun leven. De
joodse scholen in Amsterdam heb-
ben kogelvrij glas, jaarlijks moet
800 tot 1200 euro schoolgeld wor-
den betaald voor extra beveiliging,
militaire politie staat voor de deur.
Joden worden vermoord louter
omdat ze Jood zijn. Dat hebben we
in Frankrijk al meerdere keren
gezien. Maar we moeten de mos-
keeën van onze moslims net zo
goed beschermen.

Naast het verhogen van de veilig-
heid is verbetering van het onder-
wijs nodig. De overdracht van onze
waarden is essentieel. Dat gebeurt
juist daar. Maar vergeet ook de
imams niet. Vroeger was het woord
van de dominee en pastoor wet. Zij
gaven daarmee sturing aan de ge-

meenschappen. De kerkelijke voor-
gangers bij de moslims hebben die
positie nog. We moeten hen helpen
die rol op te pakken. Haatprekende
imams kunnen hun biezen pakken
als ze geen Nederlandse nationali-
teit hebben. Steeds meer allochtone
Nederlanders doen het uitstekend
in onze maatschappij. Het is net als
in het verkeer: duizenden auto’s
passeren een boom en eentje knalt
er op. Dat laatste haalt het nieuws.
De goede integratie van moslims is
geen nieuws. En wat die hoofd-
doekjes betreft: beppe (oergerefor-
meerd) had er een en mijn moeder
ook toen ze jong was.

Ahmed Marabet geeft hoop.
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Z o concludeert staatsecretaris
Sharon Dijksma op basis van
onderzoek dat zoutwinning

waarschijnlijk geen nadelige effec-
ten heeft voor de natuur, terwijl de
Waddenvereniging op basis van
ander onderzoek wel degelijk
grote risico’s ziet. Zo ontstaat er
een welles-nietesdiscussie waar
niemand wijzer van wordt.

Volgens ons is het de plicht
van de overheid om niet alleen de
wet uit te voeren, maar ook om
open te staan voor de verschillen-
de perspectieven die er zijn, zo-
wel van onderzoekers als erva-
ringsdeskundigen. Dit is zeker
nodig in het waddengebied, waar-
bij veel kritische organisaties
betrokken zijn die verschillende
ideeën hebben over hoe het wad-
dengebied benut, beleefd en
beschermd moet worden. Voor
een goede onderbouwing van hun
besluiten moeten politici en beleids-
makers beter gebruik maken van
deze diversiteit in kennis en waar-
den.

Er zijn verschillende manieren
om dit te doen. Onze aanbevelingen
staan ook in het boekje Van frustratie
naar integratie.

Om te beginnen kunnen verschil-
lende soorten kennis beter worden
benut. Er is veel aandacht voor
wetenschappelijke kennis, maar
ook ervaringskennis en kennis over
beleidsprocessen zijn belangrijk. Zo
is het van belang om de ervarings-
kennis waarover vissers, recreanten
en andere waddenervaringsdeskun-
digen beschikken beter uit te wisse-
len en te benutten. Zij zijn per slot
van rekening de ogen en oren op
het wad.

Daarnaast pleiten wij voor reflec-
tie. Er is vaak frustratie bij onder-

zoekers, beleidsmakers en maat-
schappelijke organisaties over de
aansluiting tussen kennis en beleid.
Het is helaas niet zo dat meer ken-
nis automatisch tot beter beleid
leidt. Onderzoek kan helpen om
beleidsproblemen op te lossen,
maar kan ook worden gebruikt om
moeilijke besluiten uit te stellen.
Dat zagen we onlangs weer gebeu-
ren bij de discussie over de Gronin-
ger gaswinning. Reflectie en discus-

sie tussen onderzoekers en beleids-
makers over wat er redelijkerwijs te
verwachten valt van de bijdrage van
kennis aan beleid, kan frustraties
verminderen. Het is belangrijk om
deze verwachtingen tijdig uit te
spreken; met een evaluatie aan het
einde van een project ben je te laat.

Georganiseerde tegenspraak
Ten slotte hebben lastige discussies
over kennis, zoals bij de zoutwin-
ning, baat bij georganiseerde tegen-
spraak. Deze tegenspraak moet zich
richten op de conclusies die op basis
van het beschikbare onderzoek te
trekken zijn. Het doel van zulke
tegenspraak is om structureel ruim-
te te geven aan verschillende waar-
deoordelen en wetenschappelijke
inzichten, bijvoorbeeld in een onaf-
hankelijke kennisreview. Door te
accepteren dat onderzoekers, na-
tuurorganisaties en de industrie

verschillende perspectieven heb-
ben, kan er via een gestructureerde
discussie een completer inzicht
ontstaan.

Geen beleidsmaker zal ontken-
nen dat een goede kennisvoorzie-
ning van belang is voor het wadden-
beleid. Dit brengt de verantwoorde-
lijkheid met zich mee actief aan de
slag te gaan met de aansluiting
tussen kennis en beleid. Voor som-
migen vereist dit een omslag in het
denken. Kennis is niet iets om over

te laten aan wetenschappers of
kennisinstanties; kennis is een
vitaal onderdeel van beleid en be-
heer dat voortdurend onderhouden
en bediscussieerd moet worden.
Daarbij is het belangrijk dat diversi-
teit in kennis en waarden zo goed
mogelijk benut wordt. Dat maakt de
besluitvorming over de Waddenzee
beter en geloofwaardiger.

Judith Floor (Universiteit Wage-
ningen) en Franke van der Molen

(Rijksuniversiteit Groningen)
doen beiden promotieonderzoek
naar de rol van kennis in besluit-
vorming in het waddengebied.
Hun boekje ’Van frustratie naar
integratie’ is te downloaden op
de website van de Waddenacade-
mie.

Dit artikel kwam tot stand op
initiatief van de Waddenacade-
mie.

Benut alle kennis die je hebt voor het wad

De huidige discussie over de zoutwinning

onder de Waddenzee laat zien dat het niet

eenvoudig is om kennis in beleid te

vertalen. Beleidsmakers en politici hebben

kennis nodig om besluiten over het

waddengebied te kunnen nemen, maar

wanneer wordt de juiste kennis gebruikt?

Ook de kennis van vissers op het wad is relevant. Beleidsmakers en wetenschappers doen er goed aan hun
perspectief ook mee te nemen. Foto: Dick Manshande
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